
 
 
 
 
 
 
 
Weekbrief nr. 44 Zondag 26 oktober 2025  
Zesde zondag van de herfst Liturgische kleur: groen  
 
BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN   
DE MENTIMETER  
Ga naar www.menti.com  en vul de code in.  
Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden. 
 
ONZE VLEUGEL TERUG OP DE DAG VAN DE STILTE 
Mogelijk is het u nauwelijks opgevallen: Sinds februari 
hadden we een tijdelijke vleugel omdat onze eigen 
vleugel echt – na vele jaren – aan groot onderhoud 
toe was. Natuurlijk werd hij regelmatig gestemd  
maar op een moment moet er meer. Daar waren alle 
deskundigen het over eens. Er is heel wat water door 
het Spui gestroomd en heel wat energie in gestopt 
maar sinds februari heeft Arie Keyzer in overleg met 
Leo Lommers en Ed Stierman onze vleugel een  
groot onderhoud gegeven: Precision Touch Design,  
om precies te zijn. Deze week werd de klus afgerond 
met een Intonatie beurt.  
Vrijdag is de vleugel teruggeplaatst.  
 
Vandaag (zondag 26 oktober) neemt Leo de vleugel 
opnieuw in gebruik. Precies op De Dag van de Stilte. 
Dat komt mooi uit want zacht spelen is nu echt 
mogelijk en de toon zal beter tot zijn recht komen  
in onze kerkzaal! Alle reden om dus extra goed  
te luisteren en vooral extra te genieten van dit 
bijzondere instrument. En mocht u wat meer over dit 
project willen lezen dan is er bij de uitgang  
een toelichting te krijgen om u nog wat meer  
te verwonderen. Van harte aanbevolen. 
 
BIJ DE DIENST Het is alweer een tijdje geleden dat ik, 
Anneke Klavers, in de Open Hof mocht voorgaan  
en ik kijk er dan ook erg naar uit. 
 
Deze zondag – de nationale dag van de Stilte - staan 
we stil bij het verhaal van Martha en Maria en ik hoop 
dat dit bekende verhaal ons toch nog kan verrassen. 
Als je de dienst een thema mee zou moeten geven, 
dan zou dat wat mij betreft zijn:  

‘ont-moeten  
om te ontmoeten’. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BIJBEL BASICS NEHEMIA 
HERBOUWT DE STADSMUREN 
Deze zondag is de vierde van 
een blok met vijf teksten over 
de terugkeer van de Judeeërs 
uit Babylonië en de herbouw 
van de tempel en Jeruzalem.  
In het rooster van 2025 hebben 
we in juni al een van de 

programma’s van deze serie behandeld. 
Op deze zondag staat Nehemia 2:1-6 en 2:11-20 
centraal: Nehemia gaat terug naar Jeruzalem  
om de stadsmuren te herstellen. 
 

DE 1E COLLECTE IS VOOR DE 
HONGAARSE GEMEENTE ORADEA.  
In tegenstelling tot wat in het 
KerkmagaZIN staat zal vandaag 
(zondag 26 oktober) gecollecteerd 
worden voor de  
HONGAARSE GEMEENTE ORADEA. 
Op dit moment zijn Arjan en Cees 
Vermaas in Oradea. Zij delen hier 

kleding uit en doen dit in overleg met ds. Herdean.  
Zij heeft nog steeds haar werkterrein in Oradea  
een stad in Roemenië. Zij is daar predikant van de 
Hongaars Gereformeerde Gemeente. Ds. Herdean 
heeft eerder al aangegeven dat zij versteld staat dat 
er mensen zijn die hen niet kennen en hen dan  
toch willen helpen. Zij is hier enorm dankbaar voor.  
Zij zijn bijzonder blij met de gift die zij krijgen.  
Want de financiële middelen van deze kerk 
zijn zeer beperkt. Veel gemeenteleden zijn al  
‘op hoge leeftijd’ en hebben over het algemeen  
heel veel extra aandacht en hulp  
(financiële - voedsel - kleding) nodig.   
De diaconie deelt aldaar vlak voor Kerstmis, 
voedselpakketten uit. Tenminste dat is hun streven, 
maar aan voldoende geld daarvoor ontbreekt  
het nog wel eens. Laten wij daarom er ook dit jaar 
weer voor zorgen dat er rond de Kerst  
en mogelijk ook later in de winter met ruime hand 
gedeeld kan worden in Oradea!  
 
De 2e collecte is voor het kerkenwerk. Bij de uitgang 
van de kerkzaal staan 2 collectemandjes. 
 

GIFT U kunt ook via de Givt-app  
bijdragen aan de collecten. 
 
 

 
 
BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN  
VAN DEZE KERKDIENST 
1e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905,  
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente  
Oud-Beijerland. 
2e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,  
t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 
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EXPOSITIE KUNST IN DE KERK 
De Commissie Kunst in de 
Kerk is overtuigd van het 
feit dat ook de jeugd mooi 
kan schilderen en tekenen. 
Ook foto’s maken is een 
kunst.  
Wij vinden het daarom 
belangrijk dat ook kinderen 
en jongeren kunnen exposeren  
in De Open Hof. En nu is het dan ook gelukt om  
een expositie van verschillende jongeren te tonen.  
De werken zijn zeer divers en we hopen dat u en jij  
er de komende tijd met veel plezier van geniet. 
Er zijn werken te bewonderen van Lisa, Rowie,  
Milou, Nora, Ravi, Luca, Elena, Esmee en Pepijn.  
 
KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte 
uitgenodigd om elkaar te ontmoeten  
in de Huiskamer en de Omloop.  
Daar is koffie/thee/limonade.  
 

KERSTENGELENACTIE  
DECEMBER 2025 
Inmiddels is het een goede 
gewoonte in De Open Hof om in 
de adventtijd een ‘kerstengel’  
te zijn voor iemand die wel een 
steuntje in de rug kan gebruiken. 
We hopen dat deze actie ook dit 
jaar weer een succes wordt!  
Een lieve attentie of een klein 
gebaar kan een verschil maken  

in deze donkere dagen voor kerst. Dit jaar kunt u ook 
weer zelf een gemeentelid aandragen die wel een 
lichtpuntje kan gebruiken. Wij hopen dan dat wij 
hiervoor een lieve kerstengel kunnen vinden, dus het 
aandragen van iemand is onder voorbehoud van het 
vinden van een kerstengel. U mag zichzelf natuurlijk 
aanmelden als kerstengel voor dit gemeentelid.  
 
U kunt iemand aandragen voor een bezoek van de 
kerstengel of u zelf aanmelden als kerstengel t/m 
zondag 16 november bij de diakenen,  
ds. Carla Schoonenberg of via de mail 
kerstengel@deopenhofoudbeijerland.nl  Wilt u bij een 
mondelinge aanmelding uw mailadres doorgeven? 
 
Wat is de Kerstengelactie? Tijdens de advent periode 
(van zondag 30 november tot en met woensdag  
24 december december) toon u uw verbondenheid 
met iemand uit de gemeente. U ontvangt hiervoor 
een naam en een adres. Elke week brengt u een 
kleine attentie of maakt u een gebaar door 
bijvoorbeeld een kaartje te sturen, iets lekkers 
te bakken of een verrassing aan de deur te hangen. 
U mag dit anoniem doen, maar u kunt ook contact 
maken door bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken 
of een praatje te maken. Het gaat om het gebaar. 
We hopen dat er vele kerstengelen uit De Open Hof 
zullen uitvliegen! 
 
 
 

 
VOEDSELBANK  
In de maand oktober graag  

jam, hagelslag en pindakaas in het krat. U kunt ze op 
zondag in de Omloop in het krat zetten en door de 
week tussen 10 en 12 uur bent u ook welkom om deze 
in de krat te zetten. Naast genoemde producten  
kunt u ook altijd houdbare producten inleveren.  
Namens de Voedselbank, alvast dank. 
 
DANK JULLIE WEL ALLEMAAL Wij willen graag iedereen 
bedanken voor de overweldigende belangstelling 
n.a.v. ons huwelijk. We waren heel blij met de vele 
felicitaties, lieve kaarten en gulle giften die we 
mochten ontvangen. Rob en Petra  
 

MAANDAGAVOND  
IN DE HUISKAMER: TIKVA 
Op maandag 27 oktober  
is er om 19.15 uur de eerste  
Tikva les in de Huiskamer o.l.v. 
Tikva-instructrice Daniëlle Baas. 
Tikva is Hebreeuws voor hoop. 
Het is een vorm van bewegen  

en ontspannen op Christelijke basis.  
Misschien vraag jij je af: Wat is er Christelijk aan Tikva? 
Aan het begin van de les brengen we dat wat ons 
bezighoudt en ons in de weg kan zitten  
om te ontspannen bij God.  
We doen daarna verschillende oefeningen  
om spanning los te laten en tot rust te komen.  
Er klinkt daarbij Christelijke instrumentale muziek  
en hoopvolle woorden uit de Bijbel.  
De bewegingsoefeningen zelf  
komen uit de fysiotherapie.  
Aan het einde van de les staan we stil bij waar  
we dankbaar voor zijn en brengen dat bij God. 
Benieuwd?  
De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Kom ook  
en doe mee en ervaar zelf of Tikva iets is voor jou.  
Datum: maandag 27 oktober, 10 november,  
24 november en 8 december.  
Tijd: 19.15 uur tot 20.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur 
Bijdrage: € 10,-. 
Opgeven voor les: via een bericht aan Daniëlle Baas 
(06-21278001) 
Meer info: https://www.ahealthylifestyle.nl/ 
 
Iedereen is welkom. Zijn de kosten lastig voor je? 
Neem gerust contact op met Hanneke Blom  
(06-57323416/ 
hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl),  
dan komen we daar samen uit.  
Wat neem je mee naar de les?  
- Een matje 
- Een kussentje (voor het zit- of ontspanningsmoment) 
- Een dekentje om warm te blijven  
  tijdens de ontspanning  
𝘏𝘦𝘣 𝘫𝘦 geen matje? 𝘓𝘢𝘢𝘵 𝘩𝘦𝘵 𝘨𝘦𝘳𝘶𝘴𝘵 𝘸𝘦𝘵𝘦𝘯 –  
𝘭𝘦𝘯𝘦𝘯 𝘪𝘴 𝘰𝘰𝘬 𝘮𝘰𝘨𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬.  
 
👣 We doen de les op blote voeten of sokken. 
👕 Kleding: Draag iets waarin je makkelijk  
     kunt bewegen. 
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THEMA AVOND DE OVERBRUGGING  
Donderdag 30 oktober 20.00 uur. 
Twee keer per jaar staat stichting 
de Overbrugging op het 
collecterooster van onze 

diaconie. Maar wat doet die stichting nu precies?   
Tijdens de collecteaankondiging op zondag worden 
er enkele woorden aan gewijd, maar de vlag  
kan dan nooit helemaal de lading dekken. 
‘De Overbrugging is veel meer dan alleen de 
kringloopwinkel. Het is een non-profit organisatie  
die zich richt op hulp en opvang voor mensen die 
vastgelopen zijn in de maatschappij’. Maar hoe 
organiseert de Overbrugging dat allemaal?  
Daarom vindt de diaconie het een goed idee om u 
tijdens een Huiskameravond goed kennis te laten 
maken met de veelheid aan taken die de 
Overbrugging met een enkele professional  
en met vele vrijwilligers dagelijks uitvoert.  
Kom 30 oktober naar de Huiskamer  
en laat u verrassen! U zult er van opkijken!  
Deze stichting is onze belangstelling zeker waard! 
 
SENIORENMIDDAG 4 november ICONEN 
Wat zijn dat eigenlijk? Het zijn afbeeldingen van 
Christus, Maria en Heiligen. In het geloofsleven van 
oosters-orthodoxe mensen spelen die een grote rol. 
Het kijken naar zo’n schilderij groeit uit tot een 
dichterbij komen, een innerlijke ontmoeting zelfs.  
Zo’n aanschouwing stemt tot nadenken,  
geeft troost en bemoediging. 
Misschien herkennen we hierin het deelnemen  
aan het Heilig Avondmaal (?) 
Dinsdag 4 november 14.30 uur in de Huiskamer  
ds. Thea Bouwman. 
 
ICONEN 4 NOVEMBER Thea Bouwman is van jongs af 
aan bezig met potlood en verf, met lijn, vorm en kleur.  
Zo begint zij haar introductie op haar website    
(www.theabouwmaniconen.nl) waar ds. Thea 
Bouwman door haar vervaardigde iconen laat zien. 
 
Thea vervolgt: tijdens mijn predikantschap ontdekte ik 
de wereld van de Oosters Orthodoxe iconen:  
Onder de bezielende leiding van Martin Mandaliev 
(icoonschilder, stammend uit de Bulgaarse traditie), 
leerde ik de oeroude technieken van het 
vervaardigen van deze ‘Vensters op de Eeuwigheid’. 
Geplaatst in de iconostase, de beeldenwand  
in Oosters Orthodoxe kerken, fungeren deze 
beeltenissen binnen de liturgie, als het raakvlak tussen 
de aardse- en de hemelse werkelijkheid.  
Het ‘schrijven’ van iconen werd voor mij een vorm 
van stil-worden en van gebed. 
 
Hierover en over nog veel meer gaat de iconen 
presentatie van 4 november a.s. (14.30 uur) in de 
Huiskamer van De Open Hof door ds. Thea Bouwman. 
Reina van den Bosch heeft Thea Bouwman ontmoet 
tijdens het leren vervaardigen van iconen onder 
leiding van Martin Mandaliev.  
 
 
 

Reina zelf sinds een aantal jaren ook een enthousiast 
(beginnend) vervaardiger van iconen heeft 
afgelopen vrijdag door haarzelf gemaakte iconen 
opgehangen als voorproefje en om een indruk te 
geven hoe iconen  
er uit kunnen zien. Er zijn onnoemelijk veel iconen al 
vervaardigd in de afgelopen eeuwen. Voor ieder die 
wel eens in de Oosters Orthodoxe kerken en/of 
kloosters is geweest b.v. tijdens vakanties,  
weet dat er zeer oude iconen bestaan. 
 
Wat kan een icoon voor ons betekenen, hoe kijken wij 
er naar en kunnen iconen ook een rol in onze kerken 
spelen? Kortom vragen die we misschien kunnen 
behandelen tijdens onze middag op 4 november. 
Graag tot dan! Reina van den Bosch 
 
THEMA-AVOND HIPHELPT HOEKSCHE WAARD,  
12 november De kerkelijke gemeenten in de 
Hoeksche Waard vormen – binnen de classis  
Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden) –  
met elkaar een Ring. De taak van de Ring is om 
jaarlijks enkele activiteiten te organiseren om de 
onderlinge ontmoeting van deze gemeenten  
te bevorderen. De stuurgroep van de ring Hoeksche 
Waard nodigt u dan ook van harte uit voor een 
thema-avond, die deze keer voor alle gemeenten  
in onze Ring wordt verzorgd door het bestuur van de 
Stichting Hoopvol Hoeksche Waard (HipHelpt 
Hoeksche Waard). Deze stichting is aangesloten  
bij de landelijk vereniging Hulp in Praktijk  
(HipHelpt Nederland).  
 
Deze avond wordt gehouden op woensdag  
12 november in de ‘De Voorhof’ van de  
Hervormde Gemeente te Numansdorp,  
Torenstraat 16. De aanvang is om 20.00 uur.  
De afsluiting van de bijeenkomst is omstreeks 21.30 
uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Koffie en thee staan klaar. 
Na afloop is er een hapje en een drankje.  
De toegang is gratis. Na afloop wordt u in de 
gelegenheid gesteld een financiële bijdrage  
te geven voor de gemaakte onkosten.  
Wij hopen u te ontmoeten. U bent van harte welkom.  
Ons verzoek is om in de kerkenraad en in uw 
gemeente brede bekendheid aan deze uitnodiging 
te geven. Tevens willen wij hierbij al aankondigen dat 
in het voorjaar van 2026 opnieuw een bijeenkomst 
van de Ring Hoeksche Waard wordt georganiseerd. 
Voor deze bijeenkomst is de Stichting  
De Overbrugging te Oud-Beijerland uitgenodigd. 
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DATUM TRAINING REANIMATIE VERZET NAAR  
17 NOVEMBER Onlangs kwam de vraag of de training 
die vorig jaar gegeven is over ‘hoe te handelen in 
een situatie dat er gereanimeerd moet worden’,  
te herhalen. Nel de Koning is bereid gevonden om 
deze cursus opnieuw te geven. Zowel mensen die 
nog nooit een reanimatietraining hebben gedaan als 
mensen die de training willen herhalen, zijn welkom. 
 
Het is een korte cursus van 1 avond waarbij uitgelegd 
wordt hoe te handelen bij hartfalen en er wordt ook 
praktisch geoefend hoe te reanimeren.  
De Open Hof stelt de ruimte beschikbaar.  
De kosten van de cursus zijn € 5,- per persoon, 
minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. De training 
zou gehouden worden op 10 november, maar is door 
omstandigheden een week verzet naar maandag  
17 november in De Open Hof. Aanvang 19.15 uur.  
Bij meer inschrijvingen komt er een tweede datum.  
  
Heeft u interesse dan kunt u zich vóór 10 november 
opgeven bij Peter van der Wel,  mail@peterc.nl   
of 06-51936138 
 
VOORGANGERS 
Michazondag, dit jaar een zondag met als thema 
‘(Her)stel je voor’.  Misschien vroeg u zich – net als ik – 
wel af waar die naam vandaan komt. Ik kwam 
terecht bij Micha 6 vers 8.  Wereldwijd klinkt de 
oproep ‘(her)stel je voor!’ Denkend aan wat nog niet 
goed is brengt dat je bij het verlangen naar recht.  
In psalm 43 klinkt dat ook ‘Verschaf mij recht’.  
Luister naar ons protest zeggen jongeren.  
Ook de weduwe (in Lucas 18) vraagt het de 
onrechtvaardige rechter en ook al stoort hij zich aan 
God nog gebod en leeft hij alleen voor zichzelf,  
toch spreekt hij uit eigen belang recht aan de 
weduwe, de zwakkere.  
Een gelijkenis dus met uitersten. 
 
Zitten ook wij niet gevangen in eigen belang? 
Hoeveel daadkracht heeft ons geloof?  
Als het protest, ook van en voor een volgende 
generatie toeneemt mag dat ons best te denken 
geven. Hoe mooi en hoopvol was de gedachte van 
het jubeljaar niet. Herstel, op adem komen, ook het 
gebed draagt daaraan bij, als je bidt wordt je 
meegenomen naar de ander. God is ons bidden.  
En toen ds. Carla Meester Eckhart (von Hochheim) 
daarbij terloops even noemde moest ik wel even 
teruggaan in wat ik ooit wel eens had meegekregen.  
Gelukkig was het aan het eind van de overdenking 
want toen miste ik een deel maar noteerde nog: 
Bidden is God in alles verwachten. En Google hielp 
me wel iets verder: Meester Eckhart is een 
middeleeuwse mysticus, geboren rond 1260.  
Een rode draad in het werk van Eckhart is, dat we al 
onze vertrouwde voorstellingen over God moeten 
loslaten. ... Bidden verandert God ... Toen was ik me 
nog meer ervan bewust dat de overdenking  
soms wel erg veel te denken geeft. 
 
 
 
 

Gelukkig zijn er veel meer mooie dingen in een dienst. 
De liederen, soms heel vertrouwd en soms ook  
een uitdaging om ze aarzelend mee te zingen,  
fijn die afwisseling. Gelukkig ook de praktische 
mededelingen: uitdagingen voor wat en hoe  
we een beetje kunnen bijdragen aan het herstel  
van deze wereld. Nu bedenk ik ook ineens weer  
dat ik Peter van der Wel heb beloofd  
een geit te kopen in Rwanda. 
 
Vandaag is Anneke Klavers onze voorganger, 
lang geleden liep ze stage bij ons. Nu geniet ik van 
elke keer dat ze bij ons voorgaat en hoe ze telkens 
weer iets weet mee te nemen in de overdenking  
dat uitdaagt. Ook weer met een mooie afbeelding. 
Lees vast wat ze zelf schrijft en kom zondag – lekker 
uitgeslapen – de dienst weer mee vieren. Welkom. 
 
Jaap van de Griend 
 
EEN KAARSDJE BRANDEN TIJDENS OPEN KERK 
Veel mensen hebben de behoefte aan momenten     
van herdenken en gedenken. Daarom geven we aan 
iedereen de gelegenheid hierbij stil te staan.  
Op ALLERZIELEN, zaterdag 2 november, is de kerk 
open van 16.00 – 19.30 uur om een kaarsje  
te branden in herinnering aan diegenen die je mist. 
Er is koffie en tijd en ruimte om even te praten.  
Om 19.00 uur start er een meditatief moment. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
DIENST ZONDAG 2 NOVEMBER Liturgische kleur: wit 
 
10.00 uur De Open Hof   
GEDACHTENIS ZONDAG ds. Carla Schoonenberg 
en kerkelijk werker Jolanda Griesdoorn   
  
 
 
 

Wij wensen elkaar een gezegende zondag 
en van hieruit een goede week 
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De Huiskamer 

 
De Huiskamer is doordeweeks open voor inloop. 

De openingstijden zijn maandag t/m vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur. Weet u van harte 
welkom!  
 

OVERZICHT ACTIVITEITEN HUISKAMER WEEK 44 
Maandag 27 oktober 
10.00 uur Wandelen 

Na een uurtje wandelen is er een kopje koffie of thee. 
13.00 uur Haken voor st. Kroeldekens 

Neem je haaknaald mee. Wol krijg je van de st. Kroeldekens. Van harte welkom. 
19.15 uur Tikva (bijdrage € 10,00) 

Zoek je rust, ontspanning en nieuwe kracht? Doe mee met Tikva, Tikva is een 
vorm van bewegen en ontspannen op Christelijke basis. Graag aanmelden via 
een bericht aan Daniëlle Baas 06-21278001. Neem een matje, kussentje en 
dekentje mee voor het ontspanningsmoment. Inloop vanaf 19.00 uur. 

Dinsdag 28 oktober 
10.00 uur Inloop met koffie en thee 
Woensdag 29 oktober 
10.00 uur Inloop met koffie en thee  
11.00 uur Inloop samen met Pameijer 

Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch en vóór 14.00 uur voor diner via 
0186-612936 of Pameijer 088-2 716506 (na 11.00 uur).  

12.30 uur Lunch (bijdrage € 3,50)   
17.30 uur Erwtensoep en een toetje (bijdrage € 5,00)  
Donderdag 30 oktober 
10.00 uur Inloop met koffie en thee en pastor Jolanda Griesdoorn 
20.00 uur De Overbrugging 



Wat doet de Overbrugging allemaal voor hulp en opvang van mensen die zijn 
vastgelopen in de maatschappij? Kom kijken en laat je verrassen! 

Vrijdag 31 oktober 
10.00 uur Gezond natuurwandelen  

Loopt u mee? Na een uurtje wandelen is er koffie/ thee. 
10.30 uur Beij ons aan tafel bijdrage € 10,00) 

Je bent van harte welkom voor een lekkere driegangenmaaltijd. Graag vooraf 
aanmelden bij Ellen Stok via e.stok48@live.nl of 06-15903230.  

13.30 uur Handwerken voor Tabitha en de Pauluskerk 
Samen breien we voor Tabitha en de Pauluskerk en drinken we koffie/ thee.  

Zaterdag 1 november 
16.00 uur Open kerk: Een kaarsje branden met een meditatief moment om 19.00 uur 

Loop gerust naar binnen om een kaarsje te branden in herinnering aan 
diegenen die je mist. Er is koffie/ thee met tijd en ruimte om te praten.  

 
 
 
 
 
 
 


